God laat zich zien!

Het is vandaag de tweede zondag van de Advent. Nog twee weken en het is
Kerst. Elk jaar opnieuw herdenken we de geboorte van Jezus. Ik ben, dat weten
jullie ondertussen wel, erg blij met de focus die het kerkelijk jaar ons aanbiedt.
Elk jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte, het leven, de dood en opstanding
van Jezus, bij Zijn Hemelvaart en bij de uitstorting van de heilige Geest.

Deze cyclus, waarin Jezus de hoofdrolspeler is, bevat de kern van het geloof. Het
vieren van het kerkelijk jaar behoedt ons om een kerk te worden die andere
dingen belangrijker gaat vinden dan de dingen die Jezus liet zien.

Er zijn vele manieren om onze focus op bijzaken te richten.

De verleiding is groot om onderwerpen te noemen die ons afleiden van de
kernboodschap van Jezus. Ik weersta even die verleiding, omdat het meestal
acceptabele en redelijke zaken zijn waar we ons druk om maken. Het probleem
is het belang dat we aan bepaalde onderwerpen geven. We moeten altijd
oppassen dat ons dat niet overkomt.

Het kan zo maar gebeuren...

En, echt waar mensen, alles valt in het niet bij het gebod dat Jezus aan zijn
leerlingen heeft gegeven.

We zijn in de allereerste plaats leerlingen van Jezus.

Jezus trok in zijn publieke leven drie jaar op met een groep van 12
discipelen/leerlingen. Ik identificeer me van alle personen in de Bijbel, met
zekerheid het meest met zijn leerlingen. Alles wat Jezus tegen hen zegt, dat
voelt voor mij bijna als of Hij rechtstreeks tegen mij spreekt.

We zijn leerlingen van Jezus!

Dit is het gebod dat Jezus zijn leerlingen gaf:

Johannes 13

33Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken,
maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: "Waar Ik
heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 3,1k geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 3sAan
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
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En even later zegt Jezus:

Johannes 15

olk heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: jqje
blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ;;Dit zeg Ik tegen
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ;2Mijn
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Dit zijn woorden van Jezus die Hij kort voor zijn sterven uitspreekt tegen zijn
leerlingen. Het zijn belangrijke woorden.

Het kan zijn dat je aandacht begint te verslappen en dat je denkt - ‘weer een
preek over dat we elkaar moeten liefhebben’. Dat weet ik nu wel. Ik heb
behoefte aan wat diepere kost, wat zwaardere kost.

Ik moet je helaas teleurstellen... Dieper en zwaarder wordt het niet. Dit is de
boodschap van Jezus! Dit is wat Hij kwam laten zien. Dit js waarom Hij mens
geworden is. Hij is mens geworden om te laten zien dat God liefde is.

Liefhebben is niet voor softies — het is voor dappere mensen die tegen de stroom
in willen gaan

Het was écht nodig dat Jezus naar de aarde kwam. Het was nodig dat Hij, op een
overtuigende wijze liet zien, wat het karakter van God is en wat liefde is.

Johannes 1

14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige
Zoon van de Vader. ;sVan Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het
over wie ik zei: “"Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vdoor mij!”" ;sUit
zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: ;,de wet is door
Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
1sNiemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan
het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Als we naar Jezus kijken, zien we wie God is, de drie-enige God. Als we naar
Jezus kijken, zien we ook de Vader.
Als we naar Jezus kijken, zien we ook de Heilige Geest.

Mijn advies is, om altijd eerst de evangelién te lezen, voordat je andere boeken
in de Bijbel leest. Of om altijd de evangelién te blijven lezen, naast de andere
boeken in de Bijbel. De evangelién beschrijven het meest zuiver wie God is. Ze
beschrijven het leven van Jezus.
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In elk geval zijn het evangelie van Matteus en dat van Johannes is geschreven
door ooggetuigen. Zij waren leerlingen van Jezus, zij waren erbij, hebben drie
jaar met Hem opgetrokken.

Het leven van Jezus behoort ons beeld van God te bepalen.

Johannes 1

1eNiemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan
het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Het beeld van God in de Bijbel, is na de komst van Jezus dan ook anders dan
voor Zijn komst. God is niet veranderd, maar het kennen van Hem is veranderd.
Onze kennis over wie God is, maakt, dankzij Jezus, een reuzesprong.

Johannes 1

1sVan Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: “"Die na
mij komt is meer dan ik, want Hij was er véor mij!” ;sUit zijn overvioed hebben
wij allen opnieuw genade ontvangen: ;,de wet is door Mozes gegeven, genade en
waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Het beeld van wie God is wordt niet meer door de wet bepaald (met alles wat
daar bij hoort), maar door genade en waarheid!

De wet is goed, maar het bijproduct is vaak gevoelens van falen, gevoelens van
schaamte en niet-waardig zijn, oordeel, vergelijken, wij/zij-denken, etc

Jezus kwam en leerde dat niet we onze waardigheid niet halen uit het al dan niet
succesvol houden van de wet, maar dat we onze waardigheid halen uit de liefde,
genade en waarheid van God.

Waardigheid heeft te maken met waarde , zelfbeeld

En dan is ‘falen’ niet meer het vertrekpunt, maar onze ‘waardigheid’ als mens.
Dat is Gods waarheid.

-Jezus zag Zacheus (Lucas 19), hij zag niet een oneerlijke tollenaar, maar Jezus
zag een waardevol mens. Een mens dat tot herstel kan komen, door
onvoorwaardelijke liefde.

-Jezus zag niet een overspelige vrouw (Johannes 8), maar hij zag een waardevol
mens. Een mens dat tot herstel kan komen, door onvoorwaardelijke liefde.
Tijdens zijn leven neemt Jezus het voortdurend op voor de zwakke, voor de
armen, voor de kinderen en voor de ‘outcasts’ van de samenleving.

En Hij gaat het gevecht aan met degenen die oordelen en onderdrukken. Jezus
leeft een leven van radicale liefde.
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Hij is bereid om totaal solidair te zijn met ons. Hij is mens geworden (‘zoon des
mensen — mensenzoon’). Hij komt naast ons staan - hij komt in ons lijden, in
onze pijn, in onze dood... dat is niet zoetsappig en soft

Filippenzen 2

sLaat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ¢Hij, die de gestalte
van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, ;maar deed
afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk
aan de mensen, en als mens verschenen gheeft Hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.

Dat is liefde! Door de dood heen. Jezus brengt leven in onze dood. Jezus brengt
licht in de duisternis!

En nog steeds, helaas ook in de kerk, twijfelen mensen aan Gods
onvoorwaardelijke liefde. Wat ontzettend jammer is dat. Hopelijk helpt deze
preek je om iets te kunnen ontvangen van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor
jou. Als je dat kunt ontvangen dan:

"Jullie zijn het zout van de aarde"
"Jullie zijn het licht van de wereld", zegt Jezus.

Zolang wijzelf de kernboodschap van Jezus niet geloven, en niet vol zijn van
liefde, kracht en licht, heeft het geen zin om uit te gaan en tegen andere mensen
te zeggen dat ze christen moeten zijn of worden!"

Hoe zullen de mensen aan den lijve ervaren wie God en Christus is als ze dat niet
in en aan ons zien en proeven?

Johannes 13:34
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'

Jezus liet ons zien en proeven wie de Vader is. Hij ging er niet op uit om te
vertellen wie de Vader is, maar Jezus LEEFDE de Vader. Nu is de tijd dat de
wereld aan ONS mag zien wie er Vader is.

Johannes 15
12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

AMEN

GEBED
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